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19.00 uur: Herdenking bij het monument
voor Albert Ensing op de Bijzondere
Begraafplaats aan de Kerkallee.

18.45 uur: Dorpskwis.
Startpunt: 'n Kadiek.

9.30 uur: Gezamenlijke kerkdienst in de
Gereformeerde Kerk. Aansluitend koffie.

19.00 uur: Gezamenlijke kerkdienst
in de Hervormde Kerk.
Aansluitend vanaf 19.50 uur:
Dodenherdenking bij het monument
voor Geerhard Bosch

9.00 - 11.00 uur: Bevrijdingsontbijt in de
tent bij Sportclub Daarle

Vanaf 11.00 uur: Fietstocht.
Startlocatie: tent bij Sportclub Daarle

In 2025 staan we samen

stil bij een mijlpaal in onze
geschiedenis: 80 jaar geleden
kwam er een einde aan de
Tweede Wereldoorlog.

Dit markeert niet alleen de
bevrijding van Nederland, maar
ook het begin van heropbouw,
hoop en vrijheid. Het is ook een
moment om stil te staan bij de
huidige situatie in de wereld en
de voortdurende waarde van

vrijheid en democratie.
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Hoe mooi zou het zijn om deze
bijzondere gelegenheid met
het hele dorp te herdenken

en te vieren op verschillende
momenten en plaatsen.

Van harte welkom!



Maandag 17 maart
19.00 u

Daarle werd 17 maart 1945 omsingeld
door Duitse soldaten. Er werden
huiszoekingen verricht. Ze zochten
de verzetsmannen en vooral de
zender die inlichtingen doorgaf

naar bevrijd gebied. Onderduikers
vluchtten. Eén van hen, Albert
Ensing, werd neergeschoten.

De jaarlijkse herdenking door groep
6 van basisschool de Ark bij het
monument van Albert Ensing krijgt
dit jaar extra aandacht.

Wilt u ook het verhaal van Albert
horen? Dan bent u van harte
welkom om 19.00 op de Bijzondere
Begraafplaats Daarle, aan de
Kerkallee.

Vrijdag 4 april - 19.45u

DORPSKWIS
DAARLE

Dorpskwis Daarle is een
avondvullend programma vol
spanning, gezelligheid, ontmoeting,
breinbrekers, creativiteit en
noaberschap, waarbij je vooral

je Daarlese boerenverstand en
improvisatievermogen nodig hebt.

De kwis is bedoeld voor families,
vrienden, buren, verenigingen,
kennissen, collega’s en teams van
allerlei samenstellingen.

Jullie hebben allerlei kennis en
vaardigheden nodig, omdat er
kennisvragen, creatieve vragen,
opzoekvragen en doe-opdrachten
voorbij komen. Een geméleerd
gezelschap qua leeftijd en interesses
is dan ook handig. Want samen weet
je meer en kun je meer.

Zoek een team bij elkaar, bedenk
een originele teamnaam en wijs
een teamcaptain aan die ouder is
dan 16 jaar, deze moet woonachtig
zijn in Daarle. Ons advies: zorg voor
ongeveer 8 tot 15 teamleden, meer
of minder mag natuurlijk ook. Er zijn
in ieder geval meerdere mensen
nodig gezien de hoeveelheid en
moeilijkheid van de vragen.

De dorpskwis vindt plaats op een door
ieder team eigen gekozen locatie,
van daaruit ga je als team spelen. Dit
kan overal zijn: bij iemand thuis, een
horecagelegenheid, een bedrijf of je
keet. Aan deze locatie is maar één
praktische voorwaarde verbonden:
het moet in Daarle zijn!

Op vrijdagavond 4 april krijgt ieder
team een kwisboek uitgereikt dat
boordevol vragen, puzzels en (doe)
opdrachten staat, in verschillende
categorieén. Wie weet er bv. alles van
muziek, eten, sport, natuur en Daarle?
Er is maar één doel: zoveel mogelijk
punten vergaren door opdrachten en
vragen goed te beantwoorden.

Hiervoor mag je alle hulplijnen
inschakelen die je wilt, computers,
vrienden, familie, telefoons.

Om alle juiste antwoorden te vinden en
de doe-opdrachten te doen, heb je als
team ongeveer 4 uur de tijd en zal het
een race tegen de klok worden, waarbij
een goede samenwerking, een portie
gezond verstand en algemene kennis
belangrijk is.

Aan het eind van de avond wordt het
ingevulde spelboek weer ingeleverd bij
‘n Kadiek. Op zaterdag 26 april wordt
de uitslag bekend gemaakt tijdens de
feestavond in de tent en weten we wie
er met de mooie prijzen vandoor gaan.

Bedenk een (ludieke) teamnaam, kies
een locatie en schrijf je team en je
team/thuisbasis voor

maandag 17 maart in via
dorpskwisdaarle@gmail.com

De deelnamekosten zijn

€20,00 per team.



Zondag 6 april - 9.30 u

GEZAMENLYKE KERKDIENST
IN DE GEREFORMEERDE KERK

Toen vrijdagmorgen 6 april 1945 de
eerste Canadese voertuigen in Daarle
verschenen besloot dominee Koolhaas
voortvarend om diezelfde dag een
dankbijeenkomst buiten bij de kerk te
houden.

Dominee van Nie, bij de verzetsmensen
bekend als oom Piet, werd gevraagd
ook te komen spreken. In 1946 schreef
hij in zijn boek: Daar staan ze dan op
het kerkplein.

De boeren, die zo trouw hebben

weer onderdak hebben verleend.

De dominee spreekt een inleidend
woord, vaderlandse liederen worden
gezongen, en dan klimt oom Piet op

de tafel, die tot preekstoel moet dienen.
Toen is daar een ogenblik geweest van
verbondenheid door

het woord en door het Woord.

Dit willen we herdenken in een
gezamenlijke kerkdienst.
Aansluitend staat de koffie
met wat lekkers klaar.

Maandag 5 mei 4
9.00 u tot 11.00 u .

BEVRUDINGS-
ONTBYT

Op Bevrijdingsdag nodigen wij
iedereen van harte uit voor een
gezamenlijk ontbijt in de tent bij
Sportclub Daarle om de vrijheid
te vieren.

Dit is een bijzondere gelegenheid om
elkaar te ontmoeten, te herdenken en
te genieten van een heerlijk ontbijt.
Er zijn geen kosten verbonden aan
het ontbijt.

Maandag 5 mei
vanaf 11.00 u tot 13.30 u

FIETSTOCHT

Vanwege de organisatie vragen we

geholpen, de burgers die altijd maar

jullie vriendelijk om je aan te melden
voor vrijdag 18 april 2025. Dit kan via
bevrijdingsontbijtdaarle@gmail.com
of bij Esther Menkveld
(Hellendoornseweg 2) of Marja
Jurjens (Zandkuilenweg 15).

Jullie worden van harte uitgenodigd
voor een fietstocht langs
oorlogsplekken. Deze is georganiseerd
in samenwerking met Oranje Commissie
Daarlerveen. Onderweg is er een
stopplek met koffie, thee en ranja.

Zondag 4 mei - 19.00 u

Voorafgaand aan Dodenherdenking
is er een gezamenlijke kerkdienst
waarin stilgestaan wordt bij oorlog,
maar juist ook bij de vrede die we in
deze tijd zo hard nodig hebben.

De dienst duurt tot ongeveer
19.45 uur. Daarna kunt u aansluiten
bij de Dodenherdenking bij het
monument voor Geerhard Bosch.

Startlocatie: tent bij Sportclub Daarle
Starttijd: tussen 11.00 en 13.30 uur
Afstand: circa 25 km

NOG EVEN DIT:

» Heeft u nog voorwerpen of documenten uit de oorlogsjaren, die het
waard zijn om ook aan anderen te laten zien? Laat het ons weten!

 Wij willen u vragen om in het bevrijdingsweekend van Daarle,
vrijdag 4 t/m zondag 6 april, de dorpsvlag van Daarle te viaggen.
En de nationale driekleur op 4 en 5 mei.




we hopen jullie
te zien!
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Organisatie:
Hilje Immink, Marja Fokke, Gert-Jan Valk,
Esther Menkveld, Marja Jurjens




